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Jaarthema 2020 – 2021:
Israël en Wij

Start 22 maart 2021

Daarna 4 (maandag) avonden

Maandag 22 en 29 maart, 12 en 19 april 2021

Vorm:  een soort boekbespreking

Boek:

Israël in het hart van de Kerk
Jezus in het hart van Israël

Mark S. Kinzer
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Jaarthema 2020 – 2021:
Israël en Wij

1e Lezing 22 maart 2021 Jezus in het hart van Israël

Indeling Zoom avonden

20:00 u. Opening

+/- 21:00 u. vragen?

+/- 21:15 u. Afsluiting
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Boek: Israël in het hart van de Kerk
Jezus in het hart van Israël

https://scholtenuitgeverij.nl/boeken/israel-in-het-hart-van-de-kerk/

https://scholtenuitgeverij.nl/christelijke-schrijvers/kinzer-mark/

Mark S. Kinzer (1952) kwam op 19-jarige leeftijd tot geloof in Jezus. 

Hij heeft zijn geloof nooit als een breuk met zijn Jood-zijn ervaren,
jarenlang bleef hij de plaatselijke synagoge bezoeken. 

In 1993 stichtte hij de Messiaans-joodse gemeente Zera Avraham in Ann 
Arbor, Michigan. Tot zijn emeritaat in 2018 diende hij daar als rabbi. 

Kinzer is nauw betrokken bij een fors aantal belangrijke Messiaans-joodse 
initiatieven. 

Hij wordt door velen gezien als de belangrijkste theoloog in de Messiaans-
joodse beweging van dit moment. 

Sinds 2005 schreef hij vier spraakmakende boeken. 

Zijn theologie trekt intussen steeds meer de aandacht van christelijke 
theologen. 

De onverbrekelijke band van Jezus met Israël is één van zijn hoofdthema’s.
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Boek: Israël in het hart van de Kerk
Jezus in het hart van Israël

https://julesisaacstichting.org/wie-is-mark-kinzer/

Theologische werken van Mark S. Kinzer:
https://www.markkinzer.com/books

vrijdag 13 november 2015 

Kinzer gaf college op het Baptisten Seminairium over de identiteit van de kerk. 
Kinzer heeft 3 colleges gegeven over de identiteit van de kerk vanuit de Christologie. 

Deze colleges zijn onderdeel van het vak Ecclesiologie aan het seminarium, maar 
waren vrij toegankelijk voor alle belangstellenden.

Kinzer is één van de meest invloedrijke theologen in het Messiasbelijdende
jodendom en een pionier in de relatie tussen het joden- en christendom. 

Hij schreef onder andere ‘Post-Missionary Messianic Judaism’ (2005) en ‘Israel's
Messiah and the People of God’ (2011). 

Tevens doceert Kinzer aan het Messiaans Joods Theologisch Instituut in de V.S. en 
maakt hij deel uit van diverse groeperingen die de dialoog tussen de westerse kerk 

en het Messiaans jodendom stimuleren. 
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Israël in het hart van de Kerk
Jezus in het hart van Israël

- 9 november 2015 was Kinzer bij Jules Isaac Stichting

- 11 november 2015 bij Christenen voor Israël

- 20 maart 2020  bij Radio Israël het symposium ‘Israël in het hart van 
de Kerk’ waar Kinzer uit handen van uitgever Cees Scholten het eerste 
exemplaar van het boek in ontvangst heeft genomen.

Dr. Mark Kinzer wordt door velen gezien als één van de belangrijkste 
Messiaans-Joodse theologen van dit moment. Verschillende 
Nederlandse theologen zegden hun medewerking aan het congres toe.

Naast dr. Mark Kinzer werkten dr. Henk Bakker, dr. Mart-Jan Paul, dr. G. 
J. Mink, ds. Jacco Overeem en Jaap Bönker aan de bijeenkomst mee.
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Israël in het hart van de Kerk
Jezus in het hart van Israël

Onderwerpen: 

- Welke nieuwe kansen biedt de sterk groeiende beweging van het 
Messiaans Jodendom voor ons christenen? 

- Wat heeft deze beweging de Kerk te bieden? En wat heeft de Kerk 
háár te bieden?

De beweging van het Messiaans-Jodendom houdt ook een uitdaging in:

Ze biedt de Kerk een nieuwe mogelijkheid om gestalte te geven aan het 
feit dat Israël in het hart van de Kerk is. 

Over die kansen en uitdagingen zal dit congres gaan. 

Dr. Mark Kinzer is bij uitstek de gids die we hierbij nodig hebben.
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1e Lezing: Jezus in het hart van Israël

Vanuit een aantal teksten in het OT en NT de relatie illustreren tussen Jezus

als Persoon (Jeshoea, Messias, Koning van Israël) met het volk Israël

Dit is de zgn. Israël – Christologie / Jezus als de belichaming van Israël

Als Messias-Koning draagt Hij het volk op Zijn hart, mn. het huidige Israël

Vanuit het Jood-zijn/opvoeding in een traditioneel Joods gezin en niet 
aangetrokken voelend tot het Joodse Geloof, ná het tot geloof in Jezus 

komende, opnieuw in de synagoge komende, een krachtige Gods-ervaring!

Er werd niet over Jesjoea gesproken, Zijn Naam werd niet genoemd, maar Hij 
was óveral!; in het Loofhutten Feest, Psalm 118 werd gezongen: 

Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heer en

bij het openen van de Thorakast was het alsof de Hemel open ging en ik 
aanschouwde de Levende Thora, 20 jaar jong, geen exegese gedaan.

In de 40 jaar hierna ontwikkelde Kinzer de betekenis hiervan.
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1e Lezing: Jezus in het hart van Israël

Jezus woont te midden van Zijn volk vandáág, net zoals Hij woont in de Kerk

Jezus belichaamt als de vleesgeworden Messias, als de Koning van de Joden, in 
hoogst Eigen Persoon het hele volk Israël, Hij vertegenwoordigt het Volk. 

Israël – Christologie

De Koning van Israël was/is altijd al Diegene Die het volk vertegenwoordigt:

Wanneer Jezus gekruisigd werd, vertegenwoordigt Hij heel Israël en neemt Hij 
Israël mee in Zijn dood (alle aanvallen op het volk Israël)

Als Jezus opgewekt wordt uit de dood, wijst dat heen naar het uiteindelijke 
herstel en de verlossing en opwekking als uit de dood, van Israël

Jezus die als Hogepriester het borstschild draagt met de 12 stenen, die de 12 
stammen illustreren, Hij draagt ze mee naar binnen, in het Heilige der Heilige

Hij droeg ze  èn Hij wàs/is ahw. de 12 stammen, Hij was/is Eén van hen.
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1e Lezing: Jezus in het hart van Israël

Veel huidige Bijbelgeleerden denken bij Israël-Christologie veelal alleen aan 
termen van Israël in het OT.,

en niet aan de relatie van Jezus met het huidige volk Israël als geheel, en door 
de geschiedenis heen.

Eérst teksten vanuit het OT en van daaruit naar het NT.

Jesaja 40 – 66 is 2e deel van Jesaja
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1e Lezing: Jezus in het hart van Israël

1e Tekst: Wie is / zijn de Knecht?
Jesaja 40 – 66  “liederen van de Knecht”  = 2e deel Jesaja, “Troost Mijn volk”
Ze spreken veelal over het volk Israël als de knecht, de dienaar van God, een 
wisselend Persoon Jacob-Israël, die het Volk Israël tot herstel brengt.
Lezen Jes.49: 1, 3 en 5 Een Persoon Israël die Israël tot herstel brengt, deze figuur 
in de Profetie, belichaamt het volk, Hij draagt het ahw. in Zich.      (Horen we Joh.1: 
12 hier een beetje: Hij kwam tot de Zijnen?!?)

Middenin Jes.40 – 66  H.52-53
Jes.52 gaat over Sion, Jeruzalem en haar Verlossing, de verlossing van de Stad, het 
land en het Volk Israël, de inwoners.
Jes.53 (middelste) gaat over de Identiteit van de knecht, Wie is hij???
Grote controverse tussen de traditionele christelijke interpretatie tov. de 
traditionele Joodse interpretetie
Een diepgaand meningsverschil!  de Persoon Jezus…..  òf ….. het Volk Israël?
Mark S.Kinzer :  Het is BEIDE !
Jezus’ indentiteit is onlosmakelijk verbonden met het Joodse volk, identiek, Hij is 
de Persoon Die verlost   èn is Eén van hen! (Jezus is niet los verkrijgbaar)
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1e Lezing: Jezus in het hart van Israël

2e Tekst: Wie is / zijn de Mensenzoon?

Dan.7: 13-14 Visioen over een Mensenzoon, een Persoon,  een Heerser, een 
Koning met een eeuwig koningschap en overderfelijk

Dan.7: 27 echter: En het koningschap, de macht gegeven …. aan het Volk

Vraag: Zijn dit 2 symbolen voor een Persoon en een (ander) volk, 2 
grootheden?

Mark S. Kinzer:  het meest waarschijnlijke is opnieuw BEIDE

Jes.53 = de Knecht èn volk, 

Dan.7 Koning en volk zijn BEIDE
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1e Lezing: Jezus in het hart van Israël

3e tekst De Messias Zèlf en/of ook het Volk?      Wie is / zijn De Zoon?

2 Samuel 7, het zgn. Davidisch Verbond van een eeuwig Koningschap

vs.14 Ik zal hem tot een VADER zijn en hij zal Mij tot een ZOON zijn….

Ps.2: 7 Mijn ZOON ben jij, Ik heb je heden verwekt 

Ps.89: 27-28 Hij…. Zal tot Mij zeggen, U bent mijn VADER, Eerstgeborene

Hier is de Messias, de Eeuwige Koning van Israël, aangenomen als ZOON

Dan de teksten wie nog meer als ZOON worden genoemd: het VOLK ISRAEL

Ex.4: 22-23 Israël is Mijn eerstgeboren ZOON, laat mijn ZOON gaan…..

Jeremia 3: 19 Ik had gedacht dat jullie Mij zouden noemen mijn VADER…

We zien dus zowel de Messias als het volk Israël beiden als eerstgeboren 
ZOON, de Messias belichaamt weer het Zoonschap als Persoon   èn Volk

Mark S. Kinzer: Weer BEIDEN 
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1e Lezing: Jezus in het hart van Israël

Nu het NT. Hoe ziet Jezus Zichzelf?

Israël-christologie bij Mattheüs:

Matt.1: 1 Jezus, de zoon van David, de zoon van Abraham….. De Joodse Koning

3x 14 geslachten…. David’s naam heeft een getalswaarde van 14…. Davidszoon

Abraham belichaamt het Volk, hij is de stamvader, hèt land en de zegen, “In U”

Abraham’s uittochten zijn Israëls uittochten uit Babylonië en Egypte

David belichaamt als Koning de bestemming van het volk, hij leidt het rijk

Jezus belichaamt David’s Koningschap, Hij is de Ware Zoon van David in Matt.

Wat God aan Abraham en David beloofd: land, volk, zegen èn Koningschap

De Messias zal het volk naar haar erfdeel en bestemming leiden
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1e Lezing: Jezus in het hart van Israël

Matt.1: 21-25 spreekt over een ZOON baren, Hem de Naam Jezus geven en Die 
zal HET VOLK redden van hun zonden  (niet de wereld, kerk in de éérste plaats)

In Matt.1: 23 De Naam Immanuël = God met ons….. Wie is ons bij Matt.?     
Niet een individu (mij), maar een meervoud ONS, gericht aan het VOLK Israël 
In Jes.7 is de context een aanval van Aram (Syrië), God geeft het teken vs.14

(Natuurlijk ontwikkeld deze Jezus, Immanuël uit Jes.7 Zich véél later ook naar 
de heidenen, maar in éérste instantie ging het hier om éérstens het Volk Israël)

Matt.2: 2 Waar is de Koning van de Joden is de vraag, wiens Koning?

Heidense wijzen vragen: waar is de Koning der Joden,  Hand. 10 …Cornelius

Dat is wat Jezus is: de Koning van het Joodse Volk, dit is Zijn identiteit!

Welke titel wordt later boven het Kruis geplaatst?  Koning van de Joden

Jezus wordt geboren als Koning en sterft als Koning van de Joden
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1e Lezing: Jezus in het hart van Israël

Matt.2: 15 Over wie gaat het hier? “Ik heb Mijn zoon uit Egypte geroepen”

Hier gaat het onmiskenbaar over Jezus als Persoon

Hosea 11: 1 “Toen Israël een kind was heb Ik het liefgehad en uit Egypte heb Ik 
Mijn zoon geroepen” hier gaat het onmiskenbaar over het Volk

Denk hierbij ook nog terug aan:

Ex.4: 22-23 De opdracht van Mozes om Israël Gods Zoon uit Egypte te leiden

Ex.5: 3 Laat ONS … om de Here te offeren, 

Ex.7 - 10  Laat Mijn VOLK gaan, om Mij te dienen

Ex.10: 9 Laat Mijn VOLK gaan om een Feest des Heren te vieren

En Jer.3: 19 “Ik had gedacht dat jullie Mij zouden noemen mijn Vader”

Hier is weer sprake van die zgn. Israël-Christologie, ook hier weer BEIDEN
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1e Lezing: Jezus in het hart van Israël

Matt.3: 11 de Doop van Jezus door Joh.de Doper, de doop in water, met Geest en 
met vuur

(Zie boek “Searching Her Own Mystery” voor uitgebreide toelichting)

Context vanuit Ez.36: 24-26 het reine water, het afwassen van zonde, afgoden

Johannes vraagt ook aan Jezus dat niet Jezus, maar hij gedoopt zou moeten 
worden…. als geboren Israëliet.

Context vanuit Maleachi:

Mal.3: 3 de doop met het vuur van reiniging, loutering, en 

Mal.4: 1 oordeel over overmoedige en goddeloos gedrag, op Dag des Heren = Zijn 
Wederkomst

Jezus wordt gedoopt in water en Gods Geest daalt op Hem neer en aan het Kruis 
ondergaat Jezus de doop met het vuur van Gods oordeel, Hij vervult Ez.& Mal.

Matt.1: 21 Jezus vereenzelvigd Zich met Zijn doop volledig met Israël, Hij Die hun 
zonden draagt, wat Hij éérst onderging, zal ook Israël ondergaan

Jezus wordt gedoopt, niet alleen voor de Godvruchtigen, maar tbv. het hele volk
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1e Lezing: Jezus in het hart van Israël

Matt.4 de verzoeking in de Woestijn, geen toeval!

De duivel 2x in vs.3 en 6: zegt: “Indien u Gods ZOON bent…”

“Matt.27: 40 Aan het kruis hangende in vreselijk lijden, spotten de 
omstanders: “Indien U Gods ZOON bent, kom er dan vanaf!”

De kruisiging als Koning van Israël

Israël doolde 40 jaar in de woestijn en faalde temidden van Gods voorziening, 
Jezus 40 dagen in de woestijn, zonder voorziening en weerstond alles

De gedoopte Messias wijst hier in hoogst Eigen realiteit naar de geschiedenis 
van Israël, doch zonder te falen, te buigen voor de verleidingen en aanvallen. 

Zo zal Hij Israël uiteindelijk uit de woestijn van de volken in haar bestemming 
brengen en daar als Gods ZOON Gods Volk (ZONEN) weiden in het Beloofde 
Land.

Wij mogen getuige zijn van dit geestelijk en materiele herstel van Land, volk en 
zegen, aan Abraham, Izaäk en Jacob beloofd (Gen.12, 15, 17, 26 28 en 35)
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1e Lezing: Jezus in het hart van Israël

Tot slot van deze 1e lezing

De typologische geschiedenis van Jozef en zijn herkomst.

Hij groeide op onder Zijn broers, geliefd door Zijn vader, niet door zijn broers

Hij werd verworpen door zijn broers

Hij werd koning van de Gojim, onderkoning van/in Egypte

Dan komen zijn broers en hij herkende ze meteen! en beproefd hun gezindheid

Verborg zich voor zijn broers in Egypte, zijn broers herkenden hem niet als Jood

Hij zorgt voor zijn familie in de hongersnood, ze blijven in leven.

Uiteindelijk stuurt hij de Gojim het vertrek uit, ontdoet zich van zijn Egyptische 
uiterlijke kenmerken en zegt:

Ik ben jullie broer! Jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft 
dat ten goede gedacht

Jozef was al die tijd in zijn hart verbonden met zijn familie die zo wordt herenigt

Zo is Jezus altijd verbonden gebleven in de donkerste nachten van Zijn broers
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Slot 1e Lezing: Samenvatting

Eerst vanuit het OT.:

Wie is / zijn de Knecht?

Wie is / zijn de Mensenzoon?

Wie is / zijn De Zoon?

Nu vanuit het NT.:       Hoe ziet Jezus Zichzelf?  Israël-christologie bij Mattheüs

Matt.1 de Joodse Koning, vanuit Abraham die een volk werd, en 

vanuit David het Koningschap die het volk naar haar bestemming leidt.

Matt.2 De Zoon uit Egypte zowel het volk als Jezus

Matt.3 De doop van Jezus als Persoon de illustratie van het herstel van Israël

Matt.4 de Verzoeking in de woestijn als herhaling als Israëliet, doch zonde falen

Zo is Jezus als de Joodse Koning, uit Egypte gehaald, vervuld met Gods Geest 
alle verzoekingen en lijden doorstaan hebbend, tot aan de dood aan het Kruis, 
Israël uiteidelijk in haar bestemming leiden:

 JEZUS (IN) HET HART VAN ISRAEL
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